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Meditatie 
Eibert Kok

Deze zomer voerde onze vakantie onder andere naar de Franse 
Alpen. We kampeerden niet ver van Chamonix, met zicht op de 
hoogste berg van de Alpen, de Mont Blanc, met de besneeuwde 
top. Als je daar in de buurt bent, dan moet je natuurlijk omhoog. 
Met de kabelbaan gingen we omhoog, de Aiguille du Midi op, 
een berg van 3842 meter met bovenop een prachtig uitzicht op 
de Mont Blanc, die weer bijna 1000 m hoger is. Een belevenis. 
Indrukwekkend! Tegelijk word je daar geconfronteerd met wat 
klimaatverandering doet. De eeuwige sneeuw wordt steeds 
minder en het is maar de vraag hoe eeuwig die is. Gletsjers ver-
kleinen en verdwijnen. Ook al heb ik daar enorm genoten van de 
schoonheid van de schepping, toch raakte ik het onbehagelijke 
gevoel van die keerzijde niet kwijt. Draag ik zelf daaraan niet bij 
door mijn manier van leven, ook door deze royale vakantie? Leef 
ik niet op te grote voet? Ik kan mijn ogen daarvoor sluiten. Ik kan 
net doen alsof het allemaal wel meevalt of mezelf voorhouden 
dat ik er in mijn eentje toch niets aan kan veranderen. Maar dat 
is struisvogelpolitiek, wegkijken. Dat wil ik niet. Onze kinderen 
zullen de gevolgen nog veel sterker over zich heen krijgen. Hoe 
kan ik, hoe kunnen we met z’n allen goede voorouders zijn?

Misschien geeft het thema dat de landelijke Protestantse Kerk 
heeft uitgekozen voor het nieuwe seizoen wel inspiratie daar-
voor: Als nieuw!
Het eerste waaraan ik moest denken toen ik dat thema zag, was 
Marktplaats. Daar kun je artikelen kopen en te koop aanbieden 
en dan kun je kiezen: gebruikt, nieuw of zo goed als nieuw. Als 
nieuw is niet nieuw, maar gebruikt. Tegelijk ziet het er (bijna) net 
zo goed uit en functioneert het net zo goed als nieuw.

Op de website van de landelijke kerk lees ik over het thema: ‘Het 
daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens 
en voor de schepping. Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk’ is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk ‘Van U is 
het Koninkrijk’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Scriba 
René de Reuver zegt daarover: “We bidden om de komst van 
het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord 
van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. 
Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem 
laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en 
onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: ‘Laat u 
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door 
het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als nieuw’ te 
leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen 
voeden we deze hoopvolle levenshouding.” Ik vind dat mooi 
verwoord. Levenskunst van scherp zien. Het kwade overwinnen 
door het goede. Als nieuw leven.

Soms kan die neiging groot zijn, om je laten overwinnen door 
het kwade, daardoor te laten leiden. Als ik zie wat er om me 
heen gebeurt. Klimaatverandering met alle gevolgen daarvan. 
De polarisatie en onverdraagzaamheid in de samenleving die 
toegenomen zijn. De oorlog in Oekraïne, in Gaza. De harde en 
dreigende taal. Het onrecht en de honger. Waar gaat het heen 
met deze wereld? Het onrecht heerst op aarde, de leugen triom-

feert, ontluistert elke waarde. Ik houd mijn hart vast. Soms krijgen 
die gedachten de overhand.

Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. Deze woorden dagen ons dus uit om als 
nieuw te leven. Als. Want we zijn niet nieuw meer, vlekkeloos, 
zonder krasje. We zijn wie we zijn, met ons verleden, met de 
krassen en de deuken die we opgelopen en veroorzaakt hebben, 
met alle brokstukken om ons heen. Maar laat je daardoor niet 
leiden. Laat je hoofd niet hangen en de moed niet zakken. Hef je 
hoofd. Kijk naar het licht. We worden uitgedaagd góed te func-
tioneren. Als nieuw. Om het goede te doen. Om te kijken en te 
leven vanuit dat perspectief. Om te leven in het spoor van Jezus. 
Die ondanks alles wat Hem werd aangedaan de hoop niet opgaf, 
de liefde handen en voeten gaf. Hij overwon het kwade door het 
goede. Het kruis werd teken van hoop. Een nieuwe manier van 
kijken.

In mijn vakantie kwam meermalen de tekst van de blinde dichter 
Jan Wit bij mij naar boven (Lied 978: 1 en 4):

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Als nieuw!
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Uit het 
liedboek

1

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,

loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,

de oogst met de hulp van machines volbracht,

geduldig gedaan met verenigde kracht.

2

Loof God voor de vruchten van over de zee,

van ver nemen schepen de oogst met zich mee:

verzonden door buren, hun naam onbekend,

gegeven door God die ons allemaal kent.

3

Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,

ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn:

voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud,

loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt.

4

Loof God voor de vruchten van kennis en brein,

de drang tot ontdekken van wat er kan zijn:

voor dromen en daden en alles dat leidt

tot een wereld van hoop en van menselijkheid.

5

Loof God voor de vruchten van liefde alom,

van leiders naar volgers maar ook andersom:

dat ieder geleid wordt, geduldig en goed,

naar vrijheid en dat men zal worden gevoed.

3

Het is zover, na maanden voorbereiding gaan op 12 september 
de repetities van start! We gaan repeteren op de donderdagavon-
den in de Catharijnekerk. De uitvoering staat voorlopig gepland 
in het weekend van 15 maart.
Voor de zomervakantie is er een goed bezochte informatieavond 
geweest. Mensen die zich opgegeven hebben voor een grote rol 
met zang zijn uitgenodigd voor een auditieronde en op het mo-
ment van schrijven zitten we net voor de tweede auditieronde. 
Ook op het gebied van techniek (licht en geluid) en decor wordt 
druk overlegd. Fijn dat er wordt meegedacht door veel mensen. 
Het is een project waarbij het juist belangrijk is om er samen iets 
moois van te maken. 
Wil je nog meedoen of heb je vragen, dan kun je contact met 
ons opnemen via het mailadres musical-ruth@hotmail.com. 

Werkgroep musical Ruth

Start repetities musical Ruth

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land
Lied 719

Het lied dat we op de startzondag zullen zingen, gaat met de tijd 
mee. Brian A. Wren schreef ‘Praise God for the harvest of orchard 
and field’ in 1968 als een poging om een danklied voor de oogst 
te schrijven, dat niet blijft steken bij traditionele en soms wat 
romantische beelden van de oogst, maar ons bepaalt bij het 
globale karakter ervan en behalve bij de productie ook bij het 
proces van verpakking en distributie én bij andere vormen van 
goddelijke gaven, directe of indirecte, zoals industriële toepassin-
gen, kennis, politiek, liefde en geduld. De dichter heeft na 1968 
het lied verschillende keren aangepast, omdat er kritiek kwam en 
omdat opvattingen veranderden. De manier waarop Wren heel 
nadrukkelijk het hedendaagse levensgevoel in zijn lied opneemt, 
brengt bijna als vanzelf discussies met zich mee en de noodzaak 
om de tekst steeds weer opnieuw bij de tijd te brengen. Zo was 

er het nodige te doen over de derde strofe. De mijnbouw en 
delfstoffenindustrie bracht ons immers niet alleen vooruitgang, 
maar is ook synoniem met uitbuiting van de aarde en van men-
selijke werkkracht, iets wat in de jaren zestig van de vorige eeuw 
blijkbaar anders werd beleefd. Kijk voor voorbeelden op www.
liedboekcompendium.nl. Vertaler David van den Bosch merkt 
nog op dat het lied wat hem betreft gaat over dankbaarheid voor 
de mogelijkheden die wij mensen hebben gekregen om ons te 
voeden en te ontwikkelen én het biedt een kritische blik op de 
keuzes die wij hierin maken. Ook zijn vertaalde versie van het 
lied kreeg meteen kritiek. Deze spitste zich toe op de tweede 
strofe, waar de wereldwijde voedseldistributie wordt bezongen. 
Hoe eerlijk en duurzaam gaat het daarin (niet) toe? Een lied dat 
vraagt om zelfreflectie.



Kerkkronkel 
Theun Klein
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‘Je blijft lachen om al die moderne rede-
naars die in hun redevoeringen Latijnse 
en Griekse woorden vlechten om indruk 
te maken’ zegt Erasmus in zijn Lof der 
Zotheid. “Maar pas op”, waarschuwt hij 
dan, want ‘het zijn bloedzuigers met een 
gespleten tong. Ze zijn erop uit jou, luiste-
raar, in verwarring te brengen.’
Nou, dat zien we terug in het populis-
tische taalgebruik van radicaal-rechtse 
politici. Het dagblad Trouw publiceerde 
onlangs op de voorpagina zelfs, een 
hele  woordenlijst met woorden die zoal 
gebruikt worden om de tegenstanders als 
dom of fout weg te zetten. Woorden als 
zuurlinks, heksenjacht, asielhyena’s. ‘En als 
ze, samen met pertinente leugens, maar 
vaak genoeg worden herhaald, schieten 
ze wortel en worden racisme en discrimi-
natie genormaliseerd,’ aldus Wodak, een 
Oostenrijkse taalexpert in dat artikel in 
Trouw.

Wijsheid versus gezond verstand
Een oud Iers verhaal vertelt over een 
ontmoetingsdag van geleerden die debat-
teren over de ware  wijsheid. Feargal de 
Wijze gaat de strijd aan Johnny Eenoog. 
Maar dat debat gebeurt in gebarentaal  en 
Johnny wint door zijn simpele benade-
ring op alle fronten van de hooggeleerde 
wijze. Er is ook een  Pools-Joodse versie, 
na te lezen in ‘De koe die naar de hemel 
vloog’ van Gottfrid van Eck. Ook hier is er 
een debat waarin de ene partij meester 
van het woord is, de ander een gewone 
man van het volk. Er staat veel op het 
spel, namelijk overleven.

Debat in volkomen stilte
De aartsbisschop van Krakau besluit op 
een dag dat alle joden de stad uit moeten. 
Dit veroorzaakt natuurlijk een enorme 
angst en beroering in de joodse ge-
meenschap. De rabbijnen protesteren en 
daarop stelt de aartsbisschop een religieus 
debat voor. Als de joden dat weten te 
winnen, mogen ze blijven. Als de aartsbis-
schop wint moeten alle joden binnen drie 
dagen vertrekken.
Geen enkele geleerde rabbijn durft het 
debat aan vanwege de mogelijke gevol-
gen. Ook onder het gewone volk is er 
geen vrijwilliger te vinden, totdat Mosje, 
een eenvoudige ziel, zich aanmeldt. “Wat 

weet jij van religieuze zaken?” vraagt een 
rabbijn.
“Weinig tot niets.”
“Dan maak jij geen schijn van kans en zijn 
wij joden allemaal gedoemd te vertrek-
ken.”
“Weet ik en daarom stel ik voor dat de 
bisschop en ik het debat in volkomen 
stilte voeren. Alleen met gebaren mogen 
we ons uitdrukken.’
De aartsbisschop gaat meteen akkoord 
en ziet al een glorieuze overwinning voor 
zich.

Gods eenheid staat voorop
In een afgeladen kathedraal zitten de 
twee opponenten voor het altaar tegen 
over elkaar. De eerwaarde bisschop mag 
beginnen. Na enige stilte staat hij op en 
steekt drie vingers in de lucht. Mosje re-
ageert bliksemsnel door één vinger in de 
lucht te steken. De bisschop is zeer verrast 
door dit antwoord en zwijgt. Pas na lang 
nadenken staat hij weer op en tekent 
met zijn hand een grote cirkel in de lucht. 
Mosje blijft zitten en wijst met zijn hand 
naar de grond.
Tenslotte staat de bisschop op, loopt naar 
het altaar, pakt de kelk met wijn en de 
heilige hostie van de tafel. Mosje reageert 
direct door een appel uit zijn broekzak te 
halen. De aartsbisschop laat zich terug-
vallen in zijn zetel en slaakt een zucht. 

”Ik geef het op, deze man is mij te slim af. 
Alle joden mogen in Krakau blijven.”
De kardinalen en rabbijnen die het debat 
volgden vragen verbijsterd aan de aarts-
bisschop waar het stille debat in vredes-
naam over ging.
De bisschop legt uit: “Ik stak drie vingers 
op als verwijzing naar de Drievuldigheid 
van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Mijn 
opponent reageerde met één vinger: 
Gods eenheid staat voorop. Ik maakte 
daarna een wijde cirkel boven mijn hoofd 
ten teken dat God in de hemel zetelt. De 
joodse man wees met hand naar de aar-
de. Ook daar is God, die de aarde onder 
onze voeten heeft geschapen. Als slotar-
gument haalde ik de wijn en hostie, waar-
door wij christenen vergeving van zonden 
ontvangen. Die slimme jood haalde een 
appel tevoorschijn als verwijzing naar de 
zondeval in het paradijs. Ja die man heeft 
werkelijk op alles een antwoord”.
Daarna krijgt Mosje het woord. “Heel 
simpel. De bisschop zei dat we binnen 
drie dagen de stad uit moesten. Ik protes-
teerde met mijn wijsvinger dat niet één 
jood uit Krakau ging. Toen gebaarde de 
bisschop met een wijde cirkel  dat de hele 
stad verlost zou worden van alle joodse 
inwoners. Ik gebaarde naar de grond dat 
wij altijd op deze plek zouden blijven 
wonen.” 
 “En dat laatste gebaar dan, wat had dat te 
betekenen?” vraagt een kardinaal.
“Nou ik snapte er niks van. De bisschop 
haalde ineens zijn lunch tevoorschijn en 
ik deed precies hetzelfde.”

De zere plek
Dit verhaal legt de vinger precies op de 
zere plek. De bisschop interpreteert alle 
gebaren, ook die van Mosje vanuit zijn 
eigen theologisch kader. Dat er ook een 
ander perspectief is, komt niet bij hem op. 
Net als al  die populisten die maar blijven 
hangen in hun eigen wereldbeeld en taal-
gebruik. En van daaruit met dwingende 
woorden verdeeldheid zaaien.
Daar hebben wij toch iets tegenover 
staan. Gebaren! Ook voor ons een weer-
woord op al die goed gebekten. 
De gevouwen handen als we samen 
komen, het zegenend gebaar als we 
uiteengaan, de uitgestoken hand als we 
elkaar ontmoeten. 

Taal
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Van de 
diaconie

Dank
De diaconie werkt aan missionaire doelen 
die binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land ieder jaar opnieuw wordt samen-
gesteld, geactualiseerd en afgestemd op 
situaties in de Nederland en de gehele 
wereld. Uw persoonlijke giften en de 
royale inzamelingen worden nauwlettend 
beheerd. De diaconie is dankbaar dat u 
de collectedoelen steeds weer ruimhartig 
bedeelt. 

Schuldhulpmaatje en Hip Helpt 
Binnen SaGe (Samenwerkende Gemeen-
ten) is onze diaconaal werker, Tonn den 
Otter, de animator en organisator namens 
de gezamenlijke PKN-kerken in Voorne 
aan Zee. Hij werkt met alle diaconieën 
aan de opzet van Schuldhulpmaatje 
en Hip Helpt, zijn werk is een en ander 
opzetten en organiseren; vrijwilligers zijn 
hierbij onmisbaar! Wanneer u overweegt 
te helpen, hoe dan ook, wendt u zich dan 
tot de diaconaal werker tonn.denotter@ 
protestantsekerk.nl 

Toelichting bij de collecten
Wanneer u één van de beoogde collec-
tedoelen in het bijzonder wilt steunen, 
kunt u een storting doen op bankrekening 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Brielle, onder 
vermelding van het specifieke doel van 
uw keuze.

Algemeen doel
8, 29 september en 13 oktober
Deze zondagen collecteert de Diaconie 
voor een algemeen doel, dat is bestemd 
voor onvoorziene (nood)hulpacties die 
door uw Diaconie wordt gesteund.

Colombia
1 september 
Colombia (een gezamenlijk project van 
alle PKN Kerken in de Classis Delta)
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
In Bogotá zet een stichting zich in voor 
kinderen en jongeren in een achter-
standswijk vol criminaliteit. De medewer-
kers bieden hen een veilige plek en een 
toekomst. 
De kinderen leren samenwerken, con-
flicten oplossen, krijgen begeleiding om 
schooluitval te voorkomen en leren wat 
hun rechten zijn. Het centrum is voor 
honderd kinderen en jongeren een veilige 
haven te midden van een omgeving vol 

armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. 
Kinderen leren groenten verbouwen in 
de moestuin op het dakterras van het ge-
bouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een 
koksopleiding van een half jaar volgen, 
waarin ze leren koken met gezonde Co-
lombiaanse producten. Ook tienermoe-
ders vinden hier hun plek. De medewer-
kers onderhouden contact met ouders, 
verzorgers en leraren van de kinderen. 

Jeugdwerk in Brielle
15 september
De diaconale inzameling op deze zondag 
is zeer speciaal, namelijk voor het werk 
onder de jeugd! Onze jeugdouderling is 
hiermee druk doende, in onze kerkge-
meenschap maar ook gezamenlijk met 
andere kerken in onze gemeente Voorne 
aan Zee, met name de kerken van Roc-
kanje, Oostvoorne en vanuit Tintestein. 
Het is intensief werk en vaak ook moeilijk, 
om kinderen te betrekken bij de kerk en 
geloofsgemeenschap, waar dan ook. 
Voor diverse activiteiten is geld hard 
nodig, daarvoor stelt ook de diaconie zich 
graag garant

Syrië, bouw de kerk weer op
22 september
Het voortbestaan van de kerk is van cru-
ciaal belang voor de stabiliteit in Syrie. De 
kerk is er letterlijk en figuurlijk het middel-
punt van de samenleving. Als zij er weer 
is kan ze haar onmisbare taak oppakken: 
hulp bieden aan mensen die zijn getrof-
fen door geweld of moesten vluchten, 
ongeacht afkomst of geloof. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk 
in Actie verwoeste kerken in Syrië weer 
op te bouwen. Herstel van de kerk bete-
kent hoop voor de toekomst!

Wat betekent dit project voor diaken 
Milad?
“Ik kan niet wachten tot mijn kerk weer is 
hersteld. Ons gebouw werd volledig ver-
woest na een bomaanslag en moet weer 
van de grond af worden opgebouwd. 
We zijn vastbesloten dat dit de plek moet 
blijven waar we God aanbidden. Hier 
liggen onze wortels, deze plek is zo waar-
devol voor ons. Daarom hebben wij ons 
kerkgebouw
aangemeld bij het herstelfonds. Met hulp 
van Kerk in Actie wordt onze kerk in oude 
glorie hersteld. Ik kijk reikhalzend uit naar 
de dag dat de deuren weer openen. Als 

onze kerk er weer is, kan onze gemeente 
weer opbloeien. Jullie steun is van on-
schatbare waarde.”

Jongeren in Israël
6 oktober 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoe-
ten elkaar zelden. Ze spreken verschillen-
de talen, zijn opgegroeid in een andere 
cultuur en gaan naar aparte scholen. In 
het regulier onderwijs is weinig aan-
dacht voor conflictoplossing en een 
gedeeldesamenleving. De organisatie 
Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke 
activiteiten op middelbare scholen en 
universiteiten. Jongeren van verschillende 
nationaliteiten gaan samen in gesprek 
en leren elkaar beter kennen. Ze horen 
verhalen over elkaars geschiedenis en 
ontdekken dat onderling begrip veel 
verschillen kan overbruggen. Meer lezen: 
www.kerkinactie.nl/gesprekisrael
Zondag 6 oktober is het Israëlzondag. 
Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting 
aan haar roeping tot onopgeefbare ver-
bondenheid met Israël. Daarom collecte-
ren we vandaag voor een project in Israël.

Verantwoording diaconale collecten 
en giften over het 2e kwartaal 2024

Zending Rwanda 	 € 152,75
Stichting ProPlan	 242,20
Diaconie Noodhulp	 182,65
Pauluskerk 	 266,85
Noodhulp Oekraïne	 415,60
Diaconie Noodhulp	 81,90
Binnenlands Diaconaat	 173,10
Diaconie Noodhulp	 223,35	
Lentelunch	
Hospice Spijkenisse	 775,75
Gezamenlijke Pinksterdienst/ 
Voedselbank 	 915,55
Gezamenlijke Pinksterdienst/
Hospice Spijkenisse	 915,55
Zending Bangladesh	 223,00
Hospice Rozenburg	 288,95
Diaconie Noodhulp	 179,95
Classis Delta project Colombia	 357,70
Vluchtelingen Libanon	 314,35
Zending Moldavië	 220,25

Totaal 	 € 5.929,45

Vrijwillige diaconale bijdrage	 € 4.715,00



Groothuisbezoek
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In oktober staat het Groothuisbezoek 
gepland. We volgen het thema van de 
landelijke kerk ‘Als nieuw! - Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk’. Deze ontmoe-
tingen vinden plaats in De Sjoel. Dit keer 
gaan in gesprek over de gelijkenis  van 
Jezus over de werkers in de wijngaard, 
Matteüs 20: 1-16. Er zijn arbeiders die de 
hele dag gewerkt hebben en arbeiders die 
maar een uurtje aan de slag zijn geweest. 
Toch krijgen ze allemaal evenveel loon. Is 
dat rechtvaardig? Dat is de vraag waar het 
om draait. Wat vertelt ons dit verhaal over 
het koninkrijk van God? En wat kunnen 
wij er vandaag de dag mee?
Het Groothuisbezoek duurt ongeveer 
twee uur. U kunt bij Herman Bloemhof 
opgeven op welke data u kunt. Aan de 
hand van wat bij hem  binnenkomt, stelt 
hij de groepjes samen en selecteert hij de 
data. U krijgt vervolgens bericht wanneer 
u bent ingedeeld. 
Doe mee! Het worden vast weer prach-
tige ontmoetingen! U kunt zich voor de 
volgende data opgeven:
• �Maandagmiddag 30 september  

14.00 – 16.00 uur
• �Woensdagmorgen 2 oktober  

10.00 – 12.00 uur
• �Donderdagavond 3 oktober  

20.00 – 22.00 uur
• �Maandagmiddag 7 oktober  

14.00 – 16.00 uur
• �Woensdagavond 9 oktober  

20.00 – 22.00 uur
• �Donderdagmorgen 10 oktober  

10.00 – 12.00 uur
• �Maandagavond 14 oktober  

20.00 – 22.00 uur
• �Woensdagmiddag 16 oktober  

14.00 – 16.00 uur
• �Donderdagmorgen 17 oktober  

10.00 – 12.00 uur

Aanmeldingsprocedure:
• Geef 3 data op in volgorde van voorkeur.
• Met hoeveel personen komt u.
• Wilt u worden opgehaald?
• �Vermeld uw e-mailadres en  

telefoonnummer.
Graag aanmelden vóór 16 september bij 
Herman Bloemhof, Van Almondeweg 25, 
3231CS Brielle, telefoon 06-5123 6988, 
e-mail herman_bloemhof@hotmail.com.
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Van de 
kerkenraad

Net voor de zomervakantie was er nog een kerkenraadsvergade-
ring. We bespraken de procedure voor het gedachteniswoord op 
zondagmorgen en de kosten van het verzenden van het kerkblad 
naar gemeenteleden die buiten Brielle wonen.
Ook kwam het overleg met de burgerlijke gemeente over subsi-
die voor de kosten van het  onderhoud van het kerkgebouw aan 
de orde.

Gedachtenis op zondagmorgen
In onze gemeente is het gebruik dat op de zondag na een kerke-
lijke uitvaart in de morgendienst voorafgaande aan de gebeden 
een gedachteniswoord wordt uitgesproken. De voorganger gaat 
dan bij de Paaskaars en het doopvont staan, vraagt de aanwezi-
gen om op te staan en leest het gedachteniswoord voor. Daarna 
is er een moment stilte.
Als de eigen voorganger geen dienst heeft, wordt de gedachtenis 
door de gastvoorganger uitgesproken. De ouderling van dienst 
zorgt dan dat dit goed verloopt.
In de meeste gevallen zal de eigen voorganger de kerkelijke 
uitvaart hebben begeleid. Die schrijft het gedachteniswoord voor 
in de kerk en in het kerkblad.
Als de kerkelijke uitvaart door een andere voorganger is begeleid, 
schrijft deze een gedachteniswoord.

Postabonnementen
Nu nog sturen we alle lezers van ons kerkblad die buiten Brielle 
wonen een kerkblad over de post. Dit is, met de huidige postta-
rieven, een flinke kostenpost. We gaan dan ook de verder weg 
wonende lezers vragen over te gaan op de digitale versie van het 
kerkblad.
,

Kerkgebouw
In een overleg met wethouder en verantwoordelijk ambtenaar 
gebouwen van Voorne aan Zee, eind juni, werd door de ge-
meente benadrukt dat zij graag meedenkt over de problematiek 
rondom het kerkgebouw. Zo ligt er een overheidssubsidie van 
100.000 euro klaar; de gemeente wil dit, over een periode van 
acht jaar, aanvullen met 50.000 euro. Met een eigen bijdrage 
van 10.000 euro moet dit voldoende zijn om in de kerk een 
grote onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Het wachten is nu op 
schriftelijk verslag van deze toezeggingen om goed te kunnen 
beoordelen of dit een begaanbare weg is.
De burgerlijke gemeente vindt het ook belangrijk dat er volgend 

jaar weer grote evenementen zoals bijvoorbeeld de Matthäus 
Passion in de kerk kunnen plaatsvinden. In een volgend overleg 
wordt dit onderwerp verder besproken.

Rectificatie
In het vorige kerkblad schreven we onder het kopje ‘Zangdien-
sten’ dat we graag Maty van der Kooij, Joke Lugtenburg en  
Ton Menkveld hartelijk danken voor hun inzet.
Een verhaspeling van namen: Joke Lugtenburg moet zijn Joke 
van der Lugt.

Alle gemeenteleden krijgen vanaf hun 
80ste verjaardag een bloemetje via hun 
contactpersoon. Het wordt helaas steeds 
lastiger om voor alle wijken genoeg con-
tactpersonen te vinden.

In de wijk Nieuwland is Gré Verdoorn 
nog de enige. Dan valt het niet mee om 
alle 80-plussers te bezoeken rond hun 
verjaardag. Nu denkt u misschien dat daar 
niet zoveel ouderen wonen maar dan 

vergist u zich. Teveel voor één contact-
persoon. 

Daarom is er besloten dat de gemeentele-
den in Nieuwland dit jaar geen bloemetje 
maar daarvoor in de plaats een gezamen-
lijk verjaardagsfeestje in de Sjoel krijgen. 
Dat gaat in september plaatsvinden.
Het is een proef want ook in andere wij-
ken zal dit probleem zich gaan voordoen.
We begrijpen dat het fijn is om een be-

zoekje en een bloemetje te krijgen maar 
het kan ook goed zijn om buurtgenoten 
te ontmoeten of misschien zelfs kennis 
mee te maken.

Bewoners van Nieuwland, u hebt inmid-
dels een persoonlijke uitnodiging gekre-
gen. Maak van de uitnodiging gebruik en 
meldt u aan als u dat nog niet gedaan 
hebt.

Wijkteam Nieuwland

Verjaardagsfeestje voor 80-plussers



De orgelconcertserie op de maandag-
avond wordt goed bezocht. Het zijn 
vijftien concerten met gerenommeerde 
organisten, die het orgel van de Sint-
Catharijnekerk in de prachtig klinkende 
ruimte in al zijn klankkleuren en mogelijk-
heden laten horen. Het tweede concert 
werd gegeven door de jonge veelbelo-
vende organist Evan Bogerd, sinds 2020 
organist van de Westerkerk in Amsterdam 
(foto boven). Geerten van de Wetering, 
organist van de Kloosterkerk in Den Haag 
(foto onder), verzorgde het vierde concert. 
In september zijn er nog vijf concerten, 
achtereenvolgens gegeven door Maurits 
Bunt, Gijsbert Kok, Hayo Boerema, Leen-
dert Verduijn en Cor Ardesch.

Als tijdgenoten gaan we met elkaar in ge-
sprek rond een thema, een boek of over 
een actualiteit die door de groep wordt 
ingebracht. Op de gespreksavonden 
staat ontmoeting voorop; ontmoeting 
waarin levensbeschouwelijke vragen een 
belangrijke plek hebben. De uitwisseling 
van gedachten en ervaringen kunnen 
een spiegel zijn waarin je je herkent of 
juist niet. Je kunt tot bepaalde inzichten 
komen en het kan je helpen na te denken 
over wat er gebeurt in je leven of om je 
heen. 
In oktober starten we met de Tien Gebo-
den. Dagblad Trouw interviewt twee-
wekelijks bekende of minder bekende 

Nederlanders met de Tien Geboden als 
leidraad en dit geeft persoonlijke en boei-
ende inkijkjes in levens van mensen. 
We gaan niet de geïnterviewden centraal 
zetten maar gebruiken het interview als 
opstap om te kijken op welke manier de 
Tien Geboden in ons leven spelen. Als 
last, als reflectie, als richtlijn of misschien 
als hoop? 
Data: maandag 14 oktober, 18 november, 
20 januari, 10 maart, 14 april en 12 mei. 
Locatie: De Sjoel. 
Tijdstip: van 20.00 tot 22.00 uur. 
Voor meer informatie: Ronald van de 
Vliet, ronaldvandevliet@boerderijopaarde.
nl of Rianne Fortuin-Mosterd, rf@pn.nl

Orgelconcerten
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Tijdgenoten met elkaar in gesprek

Andersoortige dienst over verzoening

Samen voor vrede. Nu!
Van 14 t/m 22 september is de vredes-
week, die elk jaar door PAX georganiseerd 
wordt. Net als vorig jaar organiseert de 
Oecumenische werkgroep in die week op 
woensdagavond een vredesbijeenkomst. 
Vrede komt niet vanzelf, daar moet je aan 
werken, met elkaar. 
Daarom is het thema dit jaar: Samen voor 

Vrede. Nu! Wees welkom op woensdag-
avond 18 september. Laten we elkaar 
inspireren om vrede uit te dragen!
Locatie: Vrijzinnigen Brielle Kerkstraat 10.
Start bijeenkomst: 19:30 uur.
Kosten: Vrijwillige bijdrage aan het einde 
van de avond bij de deur.

Op zondagmorgen 7 juli ontstond er een 
heel lint met stenen. Verzoening was het 
thema dat de groep ‘Andersoortige dien-
sten’ had bedacht. In de liturgische schik-
king - gemaakt door Hilly Timmerman - 
waren links takken met prikkels verwerkt. 
Rechts hadden de zonnehoed en de zon-
nebloem de overhand. Verzoening is een 
weg van stekeligheid naar het licht. Op 

die weg kon ieder tijdens de gebeden een 
steen neerleggen, daarbij denkend aan de 
eigen levensweg. Sommigen legden hun 
steen meer links, anderen meer rechts. 
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Toeristenbezoek
Het toeristenbezoek van dit seizoen loopt 
goed en duurt nog tot eind oktober. 
Dankzij de inzet van meer vrijwilligers kan 
de kerk weer hele dagen open zijn. Met 
dank aan alle vrijwilligers!

Concerten
Ook in de hele maand september zijn er 
in de kerk orgelconcerten op de maan-
dagavond. Op zaterdag 14 september 
- Open Monumentendag - is er een 
inloopconcert, aanvang 16.00 uur. Zie 
voor de volledige concertagenda www.
protestantsegemeente brielle.nl.

Tentoonstellingen
Tot en met 14 september zijn in de kerk 
nog te zien de beide zomertentoonstellin-
gen: beeldhouwwerken van Bram Lems 
en schilderijen van Elma van ‘t Hof. Van 
harte aanbevolen!

Rommelmarkt
De rommelmarkt draait tot nu toe uitste-
kend. Ook hier: dank aan onze vrijwilli-
gers!

Redactie kerkblad
Na vele jaren verlaat Trudy Morgenstern 
de redactie van het kerkblad. Trudy, 
hartelijk dank voor je jarenlange betrok-
kenheid en inspanningen. En voor de fijne 
contacten. Het ga je goed!
Trudy wordt opgevolgd door Afke Hol-

werda. Afke, van harte welkom en een 
goede tijd in de redactie toegewenst.

Gift
In de afgelopen periode ontvingen we 
een gift van 25 euro voor de kerk. Hartelijk 
dank daarvoor.

Van de 
kerkrentmeesters

Zomerse klanken tijdens beiaardconcerten.

In dit nummer zijn vier pagina’s met infor-

matie opgenomen. Ze staan in het midden 

van het kerkblad zodat u ze er gemakkelijk 

uit kunt nemen en kunt bewaren.

Drie leerhuisavonden in het najaar
Ook dit seizoen bieden de gezamenlijke 
kerken van Brielle, Rockanje en Oostvoor-
ne weer een serie mooie lezingen aan 
in de Sjoel van Brielle. Het thema van dit 
najaar is ‘kerk, kunst en kitsch’.

De aftrap wordt gegeven door Jan de 
Rijke, bestuurslid van kringloopwinkel Het 
Vervolg in Oostvoorne, waar met regel-
maat bijzondere voorwerpen binnenge-
bracht worden. Jan is een van de mensen 
die meer over een onbekend object 
probeert te achterhalen en ook zijn best 
doet om het op een passende plek terecht 
te laten komen. Zoals de kazuifel met 
toebehoren die na zorgvuldig zoekwerk 
geschonken werd aan het bisdom Rot-
terdam. Jan kan smakelijk vertellen over 
vele vreemde en unieke voorwerpen die 
dankzij zijn bemoeienis een tweede leven 
tegemoet zijn gegaan, soms over de hele 
wereld.

De tweede avond is er een inleiding over 
Bijbelse en religieuze motieven in de 
schilderkunst, door ds. Jaap Vlasblom. 

In zijn eigen gemeente Spijkenisse gaf 
hij al boeiende lezingen over christelijke 
thema’s in het werk van onder andere 
Rembrandt, Caravaggio, Dürer en Manes-
sier. Hij zal ons niet alleen meenemen in 
een verhaal, maar ook in een manier van 
kijken.

De derde avond vertelt dominee Eibert 
Kok uit Brielle ons over de bouwkunst 
van kerken door de eeuwen heen. Aan 
de manier waarop kerken gebouwd en 
ingericht zijn, is mooi te zien wat men-
sen geloofden, wat centraal stond in de 
beleving, hoe belangrijk de kerk was in de 
samenleving en nog veel meer! Ontdek 
de betekenis van de bouw en inrichting 
van onze kerken.

De lezingen zijn gratis bij te wonen en 
beginnen alle om 20.00 uur.
Plaats: Sjoel, Turfkade 16
Data:
woensdag 25 september Jan de Rijke
woensdag 23 oktober ds. Jaap Vlasblom
woensdag 20 november ds. Eibert Kok

Kerk, kunst en kitch

Uitneembaar

Beiaardconcerten



De lezing uit het Marcusevangelie gaat 
bijna zonder onderbreking door. Alleen 
het gedeelte van de verheerlijking op de 
berg (gelezen op de 2e zondag van de 
40-dagentijd) wordt overgeslagen. Wel is 
er van 8 tot en met 29 september een al-
ternatief spoor met lezingen uit het boek 
Handelingen. En de landelijke kerk stelt 
voor om op de startzondag (15 septem-
ber) Matteüs 20: 1-16 te lezen.

1 september
Marcus 8: 22-26: Wat zie je? Er wordt een 
blinde bij Jezus gebracht. Eerst ziet de 
man nog vaag, maar later scherp.

8 september
Marcus 8: 27-9:1: Wie is Jezus? En wat 
betekent het Hem te volgen? Die vragen 
komen hier aan de orde.
Handelingen 11: 1-18: Petrus leert grenzen 
te doorbreken en oude gewoontes los 
te laten. Daar is niet ieder het mee eens. 
Petrus verdedigt vol vuur zijn positie.

15 september
Op deze startzondag volgen we niet 

het rooster maar lezen we Matteüs 20: 
1-16: de gelijkenis van de werkers in de 
wijngaard.

22 september
Marcus 9: 30-37: Jezus geeft onderricht 
aan zijn leerlingen, terwijl die ruzie maken 
over wie nu de belangrijkste is.
Handelingen 15: In Jeruzalem wordt een 
belangrijke vergadering gehouden over 
de vraag aan welke voorwaarden niet-jo-
den moeten voldoen om er bij te horen.

29 september
Marcus 9: 38-50: Jezus en zijn leerlingen 
zijn in gesprek over wat nu wel en geen 
kwaad kan, uitlopend op de woorden: 
‘Zorg dat jullie het zout in jezelf niet ver-
liezen en bewaar onder elkaar de vrede.’
Handelingen 24: Paulus moet voor de 
rechter verschijnen. Hij wordt ervan be-
schuldigd dat hij een opstand veroorzaakt 
en dat hij de tempel heeft ontwijd. Paulus 
zegt dat hij onschuldig is.

6 oktober
Marcus 10: 1-16: Tijdens gesprekken on-
derweg willen de leerlingen de kinderen 
negeren. Maar Jezus zegt dat de kinderen 
juist bij hem mogen komen. Het konink-
rijk van God is voor wie kan leven als een 
kind.

13 oktober
Marcus 10: 17-31: Een rijke man vraagt aan 
Jezus hoe hij het koninkrijk van God kan 
binnengaan. Jezus vertelt hem dat hij al 
zijn bezittingen weg moet doen.

1 en 15 september
6 oktober

(vrijdag 18.30 uur)
13 september	 Lauwens van der Leer
27 september	 Belia en Henk 
			   Lugtenburg
11 oktober	 Emiel van Asperen 

(tenzij een andere locatie wordt vermeld)
• 	 elke maandag
	 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
	 12.00 uur aanschuiflunch
•	 elke vrijdag
	 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
	 ’s middags repair café
•	 elke maandag
	 Crea-doe-middag, 14.00 uur - Sjoel

September
2	 Orgelconcert, 20.15 uur
	 Maurits Bunt (Apeldoorn)
5	 Alles wat Ademt, 20.00 uur
7	 Kunstmarkt, 11.00 - 17.00 uur
9	 Orgelconcert, 20.15 uur
	 Gijsbert Kok (’s-Gravenhage) 
14	 Open Monumentendag, 10.30 uur
	 Orgel-inloopconcert, 16.00 uur
	 Jan Meuleman (Stellendam)
16	 Orgelconcert, 20.15 uur
	 Hayo Boerema (Rotterdam)
21	 Beiaardierconcours
23	 Orgelconcert, 20.15 uur
	 Leendert Verduijn (Gouda)
25	 Kerk, Kunst en Kitsch, 20.00 uur
	 Leerhuis, Sjoel, Turfkade 16
28	 Korenfestival 10.00 - 17.00 uur
30	 Orgelconcert, 2015 uur 
	 Cor Ardesch (Dordrecht)

Oktober
3	 ‘Alles wat Ademt’, 20.00 uur
5	 Eliyah Gospel & Soul, 16.00 uur
	 (Brielle Blues)
12	� W.A. Mozart met Andries Stam en 

Libet Cantare koorconcert, 16.00 uur

Kerkdiensten Plantage

Kindernevendienst

Agenda 
Sint-Catharijnekerk

Bij de 
diensten
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Het nieuwe seizoen starten we op 15 september met een speciale kerkdienst. De Sint-
Catharijnecantorij o.l.v. Marco ’t Hart doet mee. Jan Meuleman bespeelt het orgel. Met 
hen leren we een nieuw lied uit de bundel ‘Psalmen anders’: ‘Van U is de aarde en alles 
wat leeft’. De landelijke kerk heeft voor het komend seizoen als thema bedacht: Als 
nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk. Centraal bij dit jaarthema staat de gelijke-
nis van ‘De werkers in de wijngaard’ (Matteüs 20: 1-16). In deze gelijkenis is iets te proe-
ven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke 
verwachtingen op zijn kop. De parttimers en zij die maar een uurtje gewerkt hebben 
ontvangen net zoveel loon als de fulltimers. Is dat (on)rechtvaardig? Dat is nog maar de 
vraag. Deze viering wordt voorbereid samen met de groep andersoortige diensten. Aller-
lei gedachten zijn daar al bij dit Bijbelgedeelte naar boven gekomen. het zijn bijzondere 
woorden van Jezus die ons misschien wel storen, maar die ons ook kunnen helpen om 
op een nieuwe manier naar onze werkelijkheid te kijken, met nieuwe ogen, als nieuw, 
om te leven in het licht van Gods koninkrijk. 
Welkom in deze feestelijke viering op zondagmorgen 15 september! Er is deze zondag 
kindernevendienst. En na afloop uiteraard koffie/thee/limonade met iets lekkers!

Startzondag ‘Als nieuw!’



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
		  Collecten

Zondag 1 september	 11e zondag van de zomer	 Kerk in Actie
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Onderhoud
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel

Zondag 8 september	 12e zondag van de zomer	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie
ds. Eibert Kok	 afscheid en bevestiging ambtsdragers	 Onderhoud

Zondag 15 september	 13e zondag van de zomer	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Jeugdwerk Brielle
ds. Eibert Kok	 Startdienst	 Onderhoud

Zondag 22 september	 1e zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Kerk in Actie
ds. Evert-Jan Vledder (Hellevoetsluis)

Zondag 29 september	 2e zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Zondag 6 oktober	 3e zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Kerk in Actie
ds. Eibert Kok	 Israëlzondag	 Onderhoud

Zondag 13 oktober	 4e zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie	
ds. Dick ter Horst  (Hellevoetsluis)		  Onderhoud

Zondag 20 oktober	 5e zondag van de herfst	 Kerk in Actie
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Onderhoud
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel	

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Alles wat adem heeft

Maak een mozaïek

Kindernevendienst

In een mozaïek heb je verschillende 
stukjes nodig om samen iets moois te 
vormen. In de kerk hebben we verschil-
lende mensen nodig om samen iets 
moois te zijn.

Maak zelf een mooi zomers mozaïek 
van zand en schelpen

Verzamel vooraf (op het strand) een flinke 
hoeveelheid schelpen. Gebruik voor het 

zand bijvoorbeeld fijn speelzand.
Voeg kort voor dat je gaat knutselen be-
hangplaksel toe aan het zand. 
Smeer het zand in de mal glad met bij-
voorbeeld een lange liniaal. 
Druk de schelpen in het zand. 
Laat het daarna ongeveer 24 uur met rust. 
Het zand wordt hard, waardoor de schel-
pen blijven zitten.

Tweemaal per maand is er tijdens de ochtenddienst kindernevendienst voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd. De kinderen gaan een deel van de kerkdienst naar de consistorie-
kamer waar het Bijbelverhaal wordt verteld en uitgelegd. 
Informatie: Annemieke Korsman (telefoon 0181 417963)

Halleluja
Looft de Here
In Zijn heiligdom
Speel op de snaren
Van de gitaren
Sla op de trom
Alles wat adem heeft, love de Heer
Alles wat adem heeft, love de Heer

Halleluja
Klap in je handen
Blaas op de fluit
laten we zingen
Dansen en springen
Jubel het uit
Alles wat adem heeft, love de Heer
Alles wat adem heeft, love de Heer
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Ongelooflijke
bijbelverhalen

	 De reis en de belofte
De Bĳbel is een boek vol prachtige 
en spannende verhalen. Verhalen 
over dappere koningen, moeders 
en strĳders, en hun leven vol geva-
ren, redding, intriges, liefdes, ruzies, 
hoop en vertrouwen. Sommigen 
zeggen dat God tot hen spreekt. 
Anderen beweren dat ze een en-
gel hebben gezien. Weer anderen 
hebben dingen zien gebeuren die 
eigenlĳk niet kunnen. Wat zĳn dit 
voor verhalen? Wie is God? En wie is 
Jezus, over wie ze in de Oude Boe-
ken al vertellen? 
Willeke Brouwer vertelt in haar 
sprankelende schrĳf- en tekenstĳl 
vĳftig verhalen uit het Oude en 
Nieuwe Testament. Met humor, 
maar nooit zonder respect, en met 
veel historische feitjes waardoor je 
de bĳbelse tĳd beter leert kennen. 
“Ga mee op reis met moedige man-
nen en vrouwen uit de Bĳbel. Beleef 
de mooie en verrassende gebeurte-
nissen uit hun leven, maar ook hun 
spanning, strĳd en twĳfels. Duik in 
de hitte van de woestĳnen, vecht 
tegen honger en dorst, wees dapper, 
luister naar de oude profeten en kĳk 
naar de wonderen! Ik hoop dat je er 
net zo van geniet als ik.” 
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Uit de 
Samenleesbijbel

Het gewone loon
Het werken in een wijngaard is een zwa-
re klus waarvoor je veel mensen nodig 
hebt. Om veel mensen te vinden ging 
je in de tijd van de bijbel naar de markt. 
Daar stonden arbeiders te wachten tot 
ze ingehuurd werden. Het normale loon 
voor één dag werken was één zilveren 
munt. Hiervan kon iemand zijn gezin 
één dag leven. 

Zelf doenWeetje

Je hebt nodig: druiven (zoveel als je 
wilt), een schone, diepe bak waar je in 
kunt staan, een schone kom en een lege 
fles. Haal alle druiven van de tros(sen) en 
doe ze in de diepe bak. Zorg dat er geen 
takjes meer aan de druiven zitten. 
Nu ga je de druiven persen met je blote 
voeten, net zoals dat in de tijd van Jezus 
gebeurde. Dus was eerst goed je voeten! 
Ga daarna in de bak staan boven op de 
druiven. Til één voor één je voeten op 

alsof je loopt. Zo moet je ervoor zorgen 
dat alle druiven uitgeperst worden. 
Zeef het druivensap boven de schone 
kom. Zorg ervoor dat geen velletjes of 
pitjes door de zeef heen komen. Giet het 
sap daarna met behulp van een trechter 
in de fles. Als het sap wat zuur is doe je 
er wat honing of suiker bij. Je kunt je 
eigen druivensap een paar dagen in de 
koelkast bewaren. Op je gezondheid!

Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20, vers 1 tot en met 16) 

De verhalen die Jezus vertelt worden ook wel gelijkenissen genoemd. Het zijn verhalen met een boodschap over het geloof. 
Jezus was niet de eerste die verhalen gebruikte om uitleg te geven. In het Oude Testament zijn ook gelijkenissen te vinden. 
Andere leraren in de tijd van Jezus gebruikten ook gelijkenissen om dingen uit te leggen. 
De gelijkenissen van Jezus gaan over Gods nieuwe wereld. Over wie God is en wie Jezus is. Over oordelen die mensen over 
elkaar hebben. En over wat goed is om te doen en wat belangrijk is.

Het voorbeeld van de arbeiders
Jezus zei: ‘Dit voorbeeld (of deze gelijke-
nis) leert je iets over Gods nieuwe wereld.
Er is een man die een wijngaard heeft. 
Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij 
zoekt arbeiders om in zijn boomgaard 
te werken. Hij spreekt een bedrag met 
hen af: het normale loon voor een dag 
werken. 
Later die ochtend gaat de eigenaar van de 
wijngaard weer op weg. Hij ziet mannen 
op straat die nog geen werk hebben en 
zegt tegen hen: ‘Ga maar in mijn wijn-
gaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon 
geven.’
Om twaalf uur en om drie uur ’s middags 
gaat de man opnieuw op weg. Weer 
stuurt hij de mannen die hij tegenkomt 
naar zijn wijngaard. Als de dag bijna om is 
gaat de man nog één keer op weg. Weer 
ziet hij mannen op straat staan en vraagt: 
‘Waarom staan jullie hier de hele dag 
zonder werk?’ Zij antwoorden: ’Niemand 
heeft ons vandaag werk gegeven’ waarop 
de man zegt: ‘Ga maar in mijn wijngaard 
werken.’

De arbeiders krijgen hun geld
Als het avond is zegt de eigenaar van de 
wijngaard tegen de man die zijn zaken 

regelt: ‘Roep alle arbeiders en geef ze 
hun loon. Betaal eerst de mannen die 
het laatst gekomen zijn en als laatste de 
mannen die het eerst kwamen.’ 
De mannen die maar kort gewerkt heb-
ben krijgen het normale loon voor een 
dag werken, De mannen die de hele dag 
gewerkt hebben zijn het laatst aan de 
beurt. Zij denken: Wij zullen dan wel meer 
krijgen. Maar ook zij krijgen het normale 
loon voor een dag werken.
Met het geld in hun hand komen ze bij 
de eigenaar van de wijngaard en zeggen: 
‘Het is niet eerlijk! Die anderen hebben 
maar één uur gewerkt. Wij hebben de 

hele dag hard gewerkt in de hete zon en 
nu krijgen zij evenveel als wij!’
De eigenaar zegt tegen één van die 
mannen: ‘Beste vriend, ik heb jullie niet 
oneerlijk behandeld; we hadden toch het 
normale loon afgesproken? Ga rustig naar 
huis met je geld. Ik wilde de mannen die 
het laatst kwamen net zo veel geven als 
jullie. Het is mijn geld, ik mag ermee doen 
wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik 
anderen goed behandel?’
Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. 
Mensen die nu het laatst komen, zullen 
dan vooropgaan. En mensen die nu het 
laatst komen, komen dan achteraan.’

Maak zelf je eigen druivensap
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18
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Dank je wel Trudy!
In 2009 ruilde Trudy Morgenstern het 
scribaat in voor het lidmaatschap van de 
redactie van het kerkblad. De ervaring die 
ze met de computer had opgedaan bij het 
fusieproces in 2004 was aanleiding om 
te denken dat ze wel handig genoeg zou 
zijn om met een nieuw format voor het 
kerkblad aan het werk te gaan. Toenmalig 
redactie lid Jan de Prieëlle had zich er al 
in verdiept. Maar het bleek echt te hoog 
gegrepen. Professional Jan Wolters nam 
die taak voor zijn rekening en Trudy bleef 
aan als redactielid. Daarnaast waren de 
predikanten en Freek Voskamp ook lid 
van de redactie. De centrale figuur was 
en is Tine Wolters. De redactievergaderin-
gen waren ook bij Tine aan de tafel in de 
huiskamer.

Leuk en leerzaam
Trudy: “Ik vond het leuk om redactielid 
te zijn, maar ook spannend. Het was een 
uitdaging  om een duidelijk verslag van 
een interview te schrijven. Daar heb ik 
veel van geleerd. Vooral de interviews 
met jubilerende echtparen waren leuk 
om te doen. Daarom een bedankje aan 

alle bruidsparen die mij ontvingen in hun 
huis en hun verhaal wilden vertellen. Heel 
open en soms indringende verhalen. 
Een grappige ontwikkeling was dat in 
het begin onze ‘huisfotograaf’ Joost de 
Koning kwam om een foto te maken 
van het bruidspaar. Later ging ik met het 
trouwalbum naar Jan Wolters die dan de 
bruidsfoto scande. De laatste jaren nam 
ik zelf met mijn mobiel een foto van de 
gekozen foto.”

Samenwerken is heel belangrijk
“Als scriba ben je spin in het web en als 
redactielid nam ik indertijd die rol een  
beetje over. De kern is dat je goed met 
elkaar moet samenwerken. Goede afspra-
ken moet maken; wie doet wat en wan-
neer. In de redactie is dat heel belangrijk 
omdat er met een strak tijdsschema 
wordt gewerkt zodat het nieuwe kerkblad 
in de afgesproken week bij de abonnees 
in de brievenbus ligt.”

Meer tijd voor andere dingen
Trudy stopt weliswaar als redactielid maar 
blijft pastoraal medewerker in de Geuzen-

hof. Daar heeft zij bijvoorbeeld een keer 
een lunch en een Groothuisbezoek voor 
de gemeenteleden georganiseerd. 
“Zonder het werk voor het kerkblad heb ik 
meer tijd om mijn dag in te delen. Dat is 
nodig omdat ik ’s morgens eerst wil wan-
delen om mijn lijf soepel te houden.”
Tot slot nog een prangende vraag: geen 
papieren blad meer maar alleen digitaal? 
“Dat is nog best lastig te beantwoorden 
want hoe vaak kijk je op de website van 
de kerk? Misschien is een appgroep een 
idee waarvoor mensen zich kunnen 
opgeven om zo het kerkblad te kunnen 
lezen en andere informatie te ontvangen. 
Ook moeten we met onze tijd mee-
gaan en ondanks onze ouder wordende 
gemeente zullen dingen onvermijdelijk 
veranderen.”
Hoe dan ook: Trudy, heel hartelijk be-
dankt voor je jarenlange inzet voor ons 
kerkblad! 

En een hartelijk welkom aan Afke Holwer-
da die haar gaat opvolgen.

Jeannette Klein

Op 2 juli jl. vond de evaluatievergadering van de kerkbladre-
dactie plaats. Aanwezig waren: Trudy Morgenstern, Jeannette 
en Theun Klein, Maartje van Rij, Jan en Tine Wolters, Joost de 
Koning, Eibert Kok en Afke Holwerda. Voor Trudy was dit de laat-
ste keer want na 15 jaar voortreffelijke inzet was dit haar laatste 
inbreng. Nog één keer had ze de regie in handen en gaf ze alle 
aanwezigen de gelegenheid hun aandachtspunten aangaande 
een nog mooier kerkblad te bespreken. 
Opvallend was dat een ieder persoonlijk een bedankwoordje 
voor Trudy had. Trudy heeft zich voor de volle honderd procent 
ingezet en met name haar prettige manier van samenwerken 
werd meerdere keren genoemd. Jeannette overhandigde Trudy 
namens de redactie een prachtige orchidee. Onder het genot 
van een hapje en een drankje werd dit samenzijn informeel afge-
sloten.
Trudy, ook langs deze weg willen wij onze dank uitspreken voor 
jouw indrukwekkende wijze van betrokkenheid bij het samen-
stellen van ons kerkblad. Nogmaals hartelijk dank en tot ziens! 

Afke Holwerda

Enkele jaren geleden vond er in de wijken Rugge en Zuurland 
een wijkmiddag plaats. Met elkaar hebben de contactpersonen, 
de wijkouderlingen (Klaas Jut en Joke van der Lugt) en de predi-
kant besloten om deze keer hiervoor gezamenlijk de gemeente-
leden van twee wijken uit te nodigen. Op deze wijkmiddag is het 
de bedoeling om elkaar op een ongedwongen wijze te ontmoe-
ten.  Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen er 
(vakantie-) verhalen worden uitgewisseld, herinneringen worden 

opgehaald of kan er misschien een spelletje gespeeld worden. 
In de afgelopen weken zijn de uitnodigingen rondgebracht en 
natuurlijk hopen we op veel deelnemers. Op de uitnodiging zijn 
verschillende mogelijkheden aangegeven hoe u zich voor deze 
middag kunt opgeven. 
Deze gezellige middag op 13 september is van 15.30 tot 18.00 
uur in de Bahûrim aan de Monseigneur Smitstraat 3 te Brielle. 

Wijkteam Rugge en Zuurland

Kerkbladredactie neemt afscheid van Trudy Morgenstern

Wijkmiddag Rugge en Zuurland
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Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR



Vast in de modder
Wanneer zat jij voor het laatst vast? En je 
moest om hulp vragen omdat je het ge-
woon niet alleen kon? Nou, vorige week 
waren we op zomervakantie in Frankrijk, 
en ik dacht dat het avontuurlijk zou zijn 
om de ‘scenic route’ te nemen. Toen 
de verharde weg eindigde, had dit een 
waarschuwing moeten zijn om dan om te 
keren en een alternatieve route te zoeken. 
Onze bestemming was heel dichtbij, 
alleen de heuvel af, maar het grindpad 
veranderde in modderige plassen. Als we 
toen maar waren omgedraaid. De plas 
was dieper dan we konden waarnemen, 
en we hadden geen vierwielaandrijving. 
Een uur later waren de voorwielen in de 
modder en de auto kon nergens heen.

Korte dikke takken
Onze jongens werden al snel op pad 
gestuurd om korte dikke takken te ver-
zamelen en in het begin was het nog 
spannend. Dit zou ons niet tegenhouden. 
De zon was al behoorlijk heet en het was 
rond lunchtijd. De eerste pogingen om de 
auto op te tillen en stenen onder de wie-
len te plaatsen waren niet erg succesvol, 
de krik zakte ook elke keer in de modder. 
Mijn vrouw was al het nummer van de 
ANWB aan het opzoeken, om hulp te 
vragen. Niets hielp en de kinderen werden 
onrustig. Met de kennis van nu had eerder 
teruggaan een hoop frustratie en ook de 
(dreigende) schaamte bij het vragen om 
hulp van anderen kunnen besparen.

Gespleten boomstam
Alles leek verloren totdat onze oudste 
een gespleten boomstam uit de struiken 
sleepte. Met de dunne krik die tot het 
uiterste werd ingezet, veel zweet en uit-
eindelijk teamwerk, waarbij iedereen hielp 
waar ze konden, reden we achteruit uit 
de modder en keerden we om, de heuvel 
weer op om het minder avontuurlijke pad 
te volgen. Gelukkig zaten we niet dieper 
in de modder, anders was het echt een 
ander verhaal geweest.

Zaligsprekingen
In een Engels Bijbelvertaling begint de 
zaligsprekingen in Mattheus met: “You’re 
blessed when you’re at the end of your 
rope. With less of you there is more of 
God and his rule.” “Je bent gezegend als je 
aan het eind van je vermogens bent. Met 
minder van jou is er meer van God en zijn 
heerschappij.” Hoe vaak nemen we de 
veiligste route in het leven, om onbe-
kende zaken te omzeilen? Het moderne 
leven, met al zijn verharde wegen, laat 

niet veel aan het onverwachte over. Maar 
als we het minder bewandelde pad vol-
gen, door eigen keus of dat van anderen, 
komen wij snel aan de rand van ons uit-
houdingsvermogen, waar onze krachten 
uitgeput worden, en komen we vast te 
zitten. Hier moeten wij God uitnodigen 
en vragen wat Zijn bedoelingen zijn. Hij 
zal je niet loslaten.

Basisbehoefte
Er is niets zo relaxed als een zomerva-
kantie doorbrengen in de natuur, aan het 
strand, of een dag doorbrengen in een 
vreemde stad. De enige basisbehoefte is 
schaduw, hydratatie en een route terug 
naar de auto, het hotel of kampeerplek. 
Fijn om gereset te worden en er weer 
aan herinnerd te worden wat de basis-
behoeften in het leven zijn. Als je ergens 
vastloopt, schaam je dan niet om om hulp 
te vragen. Maak jij ook tijd om anderen 
te helpen, de omweg te nemen zodat je 
iemand tegenkomt die wellicht vastgelo-
pen is?
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Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis



Blij verrast dat wij op 14 juli een mooie 
bos bloemen uit de kerk mochten ont-
vangen! Fijn dat er op deze wijze meege-
leefd wordt. Onze hartelijke dank,

Wim en Coby van Ommeren

Als attentie en meeleven met Nelly, die 
een nieuwe knie kreeg, werd zij op 30 juni 
verrast met een prachtige bos bloemen. 
Hartelijk dank! 

Nelly en Jan Hut

Wij willen iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor alle belangstelling. In de vorm 
van telefoontjes, kaarten, bloemen en 

bezoekjes, na mijn schouderoperatie.
Lieve groeten, 

Evert en Teuni Langendoen

Kerkdiensten bezoeken door omstandig-
heden niet mogelijk. Verrast en blij een 
boeket bloemen te mogen ontvangen uit 
onze kerkgemeenschap. Hartelijk dank.

Kees en Corrie Langeveld

Een bloemetje een klein gebaar, maar 
doet een mens goed. Hartelijk dank dat ik 
de bloemen uit de kerk mocht ontvangen.

Dirk Bijl

Bedankt

Inleveren kopij

Dit is een morgen als ooit de eerste

Cantorij sluit seizoen af met etentje
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Kopij inleveren voor 4 oktober. 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 17 oktober. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Op dinsdag 2 juli kwamen de leden van de Sint-Catharijne Cantorij bij elkaar in de kerk. 
Dit keer niet om te zingen maar om samen de maaltijd te gebruiken. Ieder had wat te 
eten meegebracht. We hebben genoten van de verrassingen die op tafel stonden.
Scheidend voorzitter Janneke Schoemaker kreeg een groot boeket bloemen en om al 
het heerlijke eten te verteren werd er een stadswandeling gemaakt onder leiding van 
stadsgids Piet de Winter.
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Kom je snel eens kijken?
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten


